
 

 

  



 

 

 













“De gemeente? Die komt hier niet meer” horen we in verschillende buurten. “Wij 
moeten het zelf maar opknappen.” Het gevoel dat je er niet bij hoort. Dat je geen 
meerwaarde hebt, er niet toe doet, niet gewenst bent. Als we willen dat mensen weer 
het gevoel hebben dat de gemeente er voor ze is, moeten onze wijken weer gaan 
leven. Dat betekent dat iedereen laagdrempelig – dus gratis – gebruik kan maken 
van voorzieningen in de buurt. 



De menselijke maat staat voorop bij de SP. Scholen, bibliotheken, buurthuizen, 
sportgelegenheden, speelplaatsen en het openbaar groen, moeten in je buurt te 
vinden zijn, waar in Delft je ook woont Willen we van Delft de ideale stad om in te 
wonen, werken en leren maken, dan moeten we ervoor zorgen dat deze 
voorzieningen op orde zijn. 

De afgelopen tientallen jaren is er iets vreemds gebeurd met de voorzieningen in 
Delft. Veel is als bezuiniging uit de wijken verdwenen door clustering in het centrum, 
waarna vaak blijkt dat dit veel duurder is dan de eerdere, wegbezuinigde voorziening 
buiten het centrum. De bezuinigingen hebben dus geen zin gehad maar de 
voorzieningen zijn dus wel weg in de buitenwijken. Sterker nog, uiteindelijk gaat de 
gemeente nog verder met bezuinigen en blijft er ook voor de voorziening in het 
centrum minder geld over. 

De SP wil dat de gemeente met een investeringsfonds voorzieningen komt en gericht 
onderzoekt onder inwoners in welke buurt welke voorzieningen nodig zijn. Het 
welzijnswerk moet uitgebreid worden zodat er weer gecoördineerd aanbod van 
activiteiten is. Zelfstandige buurthuizen moeten weer opgenomen in de gemeentelijke 
financiële ondersteuning, maar behouden hun zeggenschap. 





 


